CREATIEF MET TAAL Les 3 Digiblad Spreekwoorden en uitdrukkingen

Hamza is een voetballer in hart en nieren.

Hidde heeft een oogje op Mickey.

Toen ik de popcorn rook, liep het water me in de mond.
Uit het oog, uit het hart.

RAfgesproken? Hand erop!

Tk ben Efij dat de operatie achter de rug is.

Esma heeft haar buik vol vaw dat gezeur.

Wesley heeft een neus voor grappige woorden.

De meester hield ziin hart vast toen Laura uitgleed.

Waar het hart vol van is, loopt de mond van over.

Morgen kom je op tijd! Knoop dat maar in je oven!




