Naam: Jip de Jong
Leeftijd: 23
Studie: vierdejaarsstudent rechten in Rotterdam

Waar komt je voornaam vandaan?

Mijn naam komt uit een boek, een kinderboek. Misschien ken je het: Jip en Janneke. Jip is de
iongen en Janneke het meisje. Ik ben een vrouw, maar ik heet Jip. Grappig hé? Mijn broer is
vernoemd naar oma, ze heette Anne. Mensen vinden onze namen verwarrend, ha ha.

Wat doe je in je vrije tijd?
Ik ben creatief. Ik houd van tekenen en schilderen. Ik ben ook muzikaal, ik zing, speel gitaar en
speel piano in het orkest van mijn studentenvereniging.

Wie zou je een dag willen zijn?
Ik zou graag een dag mijn vriendje willen zijn. Ik ben benieuwd wat hij precies denkt en voelt.

Welk dier zou je willen zijn?
Ik vind beren leuke beesten, omdat ze zo sterk zijn. Maar ik weet niet of ik een beer wil zijn, ik wil
niet dat iemand mij gevaarlijk vindt. Ik wil misschien wel een vlinder of een paard zijn. Een vlinder

kan vliegen en heeft vaak prachtige kleuren. En een paard is een indrukwekkend dier. Je merkt
het, ik kan niet kiezen. Gelukkig ben ik een mens.

Waar ben je trots op?

Ik ben trots op mijn vader. Hij is mijn held, omdat hij voor Anne en mij heeft gezorgd toen mijn
moeder ernstig ziek was. Dat heeft hij fantastisch gedaan. Hij heeft leuke, vrolijke mensen van ons
gemaakt.

Is er een les die je hebt geleerd?
Ja, van mijn ouders, vooral van mijn vader, heb ik geleerd dat er voor ieder probleem een
oplossing is.
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Waar heb je een hekel aan?

Ik heb een hekel aan lawaai. Onze buurman schreeuwt altijd en maakt veel lawaai als het mooi
weer is. Ik hoop dat hij dit boek niet leest, want dan heb ik een probleem. Maar mijn vader zegt
altijd: Jip, wees niet bang, zoek een oplossing!

Wat weten weinig mensen van je?
Weinig mensen weten dat ik tekeningen naar tijdschriften stuur. Sommige tekeningen zijn zelfs
gepubliceerd. Ik vertel dat niet zo snel. Ik ben heel bescheiden. ;)
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