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Hoofdstuk 7 | Intro 
Transcript 
 

Wat is jouw favoriete Nederlandse woord? 
 
Duur: 4:42 minuten 

Mijn naam is Roel. 

Mijn naam is Steve. 

Ik kom uit Californië. 

Ik kom uit New York. 

En mijn favoriete woord is: augurk. 

[Het] Mijne is: veroordelen. 

Hallo, ik heet Veronica. Ik kom uit Spanje. En mijn favoriete woord in het Nederlands is: 
Scheveningen. 

Ik ben Emily. Ik kom uit Zweden. En mijn favoriete woord is: poffertje. 

Mijn naam is Igor en ik kom uit Rusland. En mijn favoriete woord is: lawaai. 

Ik ben Pia. Ik kom uit Duitsland. En mijn lievelingswoord is: maatje. 

Ik heet Marie. Ik kom uit Wallonië, in België. En mijn lievelingswoord in het Nederlands is: 
pannenkoek. 

Hallo, ik ben Matias en ik kom uit Slovenië. En mijn favoriete woord is: 
hottentottententententoonstelling. 

Ik ben Valerie Evangelista. Ik kom uit Italië. En mijn favoriete woord is: uitstekend. 

Ik ben David. Ik kom uit Hongarije en mijn favoriete woord is: aanraakscherm. 

Hallo, ik ben Hanna. Ik kom uit Tsjechië. En mijn lievelingswoord is: grappig. 

Hallo, ik heet (...). Ik woon in Paramaribo, Suriname. En het mooiste Nederlandse woord vind ik: 
gezelligheid. 
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Ik ben Hanna Vinek. Ik kom uit Duitsland. En mijn favoriete woord is: brandgevaar. 

Hallo, ik ben Putagus. Ik kom uit Indonesië. Mijn favoriete woord is: schattig. 

Ik ben Vera Bauer. Ik kom uit Oostenrijk. En mijn favoriete woord is: eekhoorntjesbrood. 

Ik heet Daniël van Schalkwijk. Ik ben van [kom uit] Zuid-Afrika. En mijn favoriete woord is: 
sinaasappel. 

Hallo, ik ben Anna. Ik kom uit Engeland. En mijn favoriete woord is: kaboutertje. 

Ik ben Lina. Ik kom uit Duitsland. En mijn lievelingswoord is: misschien. 

Ik ben Hanna. Ik kom uit Polen. En mijn favoriete woord is: tjonge jonge jonge. 

Hallo, ik ben Chan Chan. Ik kom uit China. Mijn favoriete woord is: ontdekking. 

Ik ben (…). Ik kom uit Frankrijk. En mijn favoriete woord in het Nederlands is: olifant. 

Hallo, ik ben Toni (...). Ik kom uit Bosnië. En mijn favoriete Nederlandse woord is: zoeken. 

Ik ben Anca. Ik kom uit Roemenië. En mijn favoriete woord is: sinaasappelsap. 

Hoi, ik ben Max. Ik woon in Frankrijk. Mijn lievelingswoord is: koekies [koekjes]. 

Hallo, ik ben Maria, kom uit Slowakije. En mijn lievelingswoord is: graag. 

Ik ben Gemma. Ik kom uit Spanje. En mijn favoriete woord is: proefkonijn. 

Hoi, ik ben Ivan, uit Rusland. En de [het] lekkerste woord in [het] Nederlands voor mij is: vrijheid. 

Ik ben Melanie. Ik kom uit België. En mijn favoriete woord is: goeiemorgen. 

Ik ben Leo. Ik kom uit België. Mijn favorie [favoriete] woord is: voetbal. 

Ik ben Jana. Ik kom uit Slowakije. En mijn favoriete woord is: hagelslag. 

Hallo, ik ben (…). Ik kom uit Italië. En mijn favoriete woord is: pindakaas. 

Ik ben Daniel. Ik kom uit Hongarije. En mijn favoriete woord is: Schiermonnikoog. 

Ik ben Jana (...). Ik kom uit Tsjechië. En mijn favoriete woord is: pannenkoek. 

Ik ben Astrid. Ik kom uit Indonesië. Mijn favoriete woord is: imposant. 

Ik ben (…). Ik kom uit Oostenrijk. En mijn favoriete woord is: voornaamwoordelijke bijwoorden. 
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Ik ben Emma en ik kom uit Zuid-Afrika. En mijn favoriete woord is: pestkop. 

Mijn naam is Anno. Ik kom uit Duitsland. En mijn lievelingswoord is: koelkast. 

Ik ben Katja. Ik kom uit Polen. En mijn favoriete woord is: geheugen. 

Mijn naam is (…). Ik kom uit Hongarije. En mijn favoriete uitdrukking is: graag gedaan. 

Hallo, ik heet (…). Ik woon in Paramaribo, Suriname. En het mooiste Nederlandse woord vind ik: 
optimistisch. 

Ik ben Caro Stutz. Ik kom uit Zwitserland. En mijn favoriete woord is: sinaasappelsap. 

Ik ben David (…). Ik kom uit Hongarije. Mijn favoriete Nederlandse woord is: desalniettemin. 

Ik ben Agnieszka (...). Ik kom uit Polen. En mijn favoriete woord is: vergeet-me-nietje. 

Hallo, ik ben Francine. Ik woon in Frankrijk. Mijn favoriete woord is: Zwarte Piet. 

Hallo, ik ben Mikael. Ik kom uit Brussel. En mijn lievelingswoord in het Nederlands is: het 
Nederlands. 


