Harrie Jekkers

Ik ben achtenzestig jaar nu

En al ruim over de helft

En ik sta hier en ik kijk

Naar Vermeers ‘Gezicht op Delft’

Het is ochtend en het heeft geregend
De daken zijn nog nat

En het licht valt door de wolken

Op de oude binnenstad

Er ligt een trekschuit aan de kade
Die zo vertrekken gaat

En in de verte, zie je de Nieuwe Kerk
Die daar nu nog altijd staat

Er staan mensen op de kade

Ze praten met elkaar

Wat ze zeggen, dat weet niemand
Eeuwenlang al staan ze daar

En die zeven anonieme mensen
Geschilderd door Vermeer
Overleven nu al eeuwen

Hun schepper van weleer

En er heeft ooit op de voorgrond

Even nog een man gestaan

Maar die is weg geschilderd door Vermeer
En weer in verf opgegaan
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Maar ik zie, ik zie wat niemand ziet
In het ‘Gezicht op Delft’

Mezelf toen ik nog 16 was

En nog lang niet op de helft

Meer dan vijftig jaar geleden

Ik zie mezelf weer staan
Wachtend op de Markt in Delft
De lantaarns gingen aan

Maar ik ben nu achtenzestig jaar
En ver over de helft

En ik heb opeens geen oog meer
Voor Vermeers ‘Gezicht op Delft’

Want in de wolken en het water
En in het wisselende licht

Zie ik alleen nog maar

Een nog veel mooier Delfts gezicht

Van m’n allereerste meisje

Van wie ik ’s avonds na het werk
In Delft m’n eerste zoen kreeg
Vlak bij de Nieuwe Kerk

Meer dan vijftig jaar geleden
Voor een mens een eeuwigheid

Maar voor Vermeers ‘Gezicht op Delft
Maar een rimpel in de tijd

We staan maar even op de voorgrond
Daarna wordt een mens altijd

Net als die man die op de kade stond
Weg geschilderd door de tijd
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